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SHHV De SHHV heeft per 1 januari 2018 de Culturele ANBI-status verworven
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Adres: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22 / mail@shhv.info / www.shhv.info

Bank: IBAN: NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer: 40.46.44.34

Sociale media: De SHHV is ook bereikbaar via Facebook I'i en Twitter

Uit het bestuur

\ Van de voorzitter

2022
Het lijkt nog zover weg, maar heel Woerden maakt zich op voor een driedubbel

feest. In 2022 heeft de stad 650 jaar stadsrechten en kwam het 350 jaar geleden
in de Oude Hollandse Waterlinie te liggen. En 700 jaar terug werd het Groot
waterschap van Woerden opgericht — nu opgegaan in de Stichtse Rijnlanden.
Onze vereniging maakt zich op de voor- en achtergrond sterk om dit alles tot een
waar feest voor iedereen te maken. Daarover later meer. Nu ... maak ik snel plaats voor de actualiteit!

Met vriendelijke groeten, Niek de Kort — SHHV-voorzitter.

Komende activiteiten

Maandag 24 juni 2019, 20.00 uur - toegang gratis
Johannieter Commanderijen in Nederland — een lezing van Tom Versélewel de Witt Hamer
Locatie: De Kloosterhoeve, Kloosterweg 2, 3481 XC Harmelen.

De oorsprong van de hedendaagse Johanniter- en
Maltezer Orde voert terug tot het midden van de 11e
eeuw en ligt in een door kooplieden uit Amalfi gesticht
pelgrimshospitaal te Jeruzalem. Dit Benedictijner
klooster-hospitaal kwam bij bul van 15 februari 1113
rechtstreeks onder de bescherming van paus Paschalis
I te staan waarbij de broederschap het recht kreeg
een eigen grootmeester te benoemen. Zo ontstond
rond die tijd uit een monniksorde, de Orde der
Hospitaalridders, later ook wel Johannieter ridders
genoemd, naar de beschermheilige van het hospitaal
Commanderij Harmelen, gravure van Hendrik Spilman Johannes de Doper. Overeenkomstig het
naar een tekening van Jan de Bejjer, 1744. standenstelsel (adel, geestelijkheid en burgerij)
bestond de orde uit drie groeperingen: ridders, wier roeping het was te strijden tegen de ongelovigen,
de bedevaartgangers te beschermen en zieken en gewonden te verplegen; priesters, die in de eredienst
voorgingen; en dienende broeders, die zieken en vreemdelingen verzorgden. Hun kledij bestond uit een
zwarte mantel voorzien van een wit balkenkruis. In het begin droegen alleen de priesters deze zwarte
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mantel. In 1259 machtigde Paus Alexander IV de ridders die ten strijde trokken rode wapenrokken
voorzien van een wit balkenkruis te dragen en deze in vredestijd door de lange zwarte mantel te
vervangen, die nu nog door de ridders en dames van de Johanniter Orde in Nederland gedragen wordt.

Het oudste Johannieter klooster in Nederland is het
Catharinaklooster in Utrecht, tegenwoordig bekend
onder de naam Catharijneconvent. Wanneer het
klooster precies gesticht is, is onbekend. Er zijn
aanwijzingen dat reeds in het jaar 1122 Johannieters,
ook wel aangeduid als Jansheren, ter plekke aanwezig
waren. Verder behoren tot de oudste
; Johannieterkloosters in Nederland de commanderij St.
Prinses Beatrix is erecommandeur van de Johanniter Jansberg bij Sneek, gesticht in 1207 en de vestiging
Orde (foto: ANP). . . .
van de Jansheren in Arnhem, die al in 1214 bestond.
Uit de dertiende en veertiende eeuw dateren de commanderijen in Buren, Ermelo, Haarlem, Harmelen,
Ingen, Kerkwerve, Mechelen, Middelburg, Nijmegen, Oosterwierum, Oudewater, Waarder, Warffum en
Wijtwerd. De commanderij in Montfoort dateert uit de zestiende eeuw en wanneer de commanderij in
Wemeldinge is gesticht, is onbekend. Verder is er nog een commanderij in Ter Brake (Alphen) die in de
twaalfde eeuw gesticht is door de Tempeliers en in 1312 verviel aan de Johannieters.

In Nederland, dat ten tijde van de Reformatie overging tot het protestantisme, werden aan het eind van
de zestiende eeuw de commanderij goederen door de gewestelijke Staten geconfisqueerd en kwam er
een verbod tot het aannemen van nieuwe kloosterlingen wat het einde betekende van de orde in onze
contreien. In 1909 werd op initiatief van prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, de orde
in Nederland heropgericht als onderdeel van de Pruisische balije Brandenburg. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft de orde zich losgemaakt van de balije en is als zelfstandige Johannieter orde verder
gegaan. Vanaf 1958 is de officiéle naam van de orde: Johanniter Orde in Nederland. De orde heeft nog
steeds als doel het verlenen van hulp aan zieken en gewonden en/of anderszins hulpbehoevenden.

Op enkele plaatsen in Nederland waar zich Johannieter commanderijen bevonden hebben, zijn nog
restanten terug te vinden, zoals in Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Montfoort en Harmelen. Op de meeste
plaatsen zijn zij echter verdwenen en duidt hooguit een oneffenheid in het landschap op een eerdere
bebouwing. Ook enkele Nederlandse archieven bevatten nog historisch materiaal over de orde en
archeologisch bodemvondsten zijn stille getuigen van een eens roemrijk verleden.

Tom Versélewel de Witt Hamer (1955) studeerde Chemische Techniek en
Bedrijfskunde aan de Hogere Technische School te Groningen. Naast zijn
dagelijkse werkzaamheden bekleedde en bekleedt hij diverse bestuurs—functies.
De belangrijkste daarvan zijn: voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, voorzitter van de Raad van Toezicht
van het Centraal Bureau voor Genealogie en vice-president van de Ridderschap
van Groningen. In 2017 promoveerde hij op een proefschrift getiteld: Geloven
verplicht. Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der
3 Nederlanden (1965-2015). Tom Versélewel de Witt Hamer is Rechtsridder van de
Foto: NRC. Johanniter Orde in Nederland.




Maandag 8 juli 2019, 20.00 uur - toegang gratis
Dienaren van de Verenigde Oostindische Compagnie
Een lezing van Chris Woerden en Niek de Kort
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Vele honderden gewone inwoners van het Sticht-Hollands grensgebied monsterden aan bij de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) en bereikten, als ze geluk hadden, de uithoeken van de wereld. De VOC
wordt vaak gezien als een van onze historische hoogtepunten. Tegelijkertijd is het ook een periode om
stil te staan bij de keerzijde van dit economische succes voor de elite van kooplieden. Wat te denken
van de arbeidsomstandigheden van de bemanningen? En wat spookte het leger van dit bedrijf uit in het
Verre Oosten? Was de handel altijd wel zo eerlijk? Het beeld dat we ooit op school meekregen van de
Gouden Eeuw en de VOC is onmiskenbaar gekleurd. Hedendaagse inzichten zorgen voor
kanttekeningen, nuances en soms opmerkelijke, nieuwe feiten. Aan de basis van deze inzichten ligt
onderzoek.

In deze bijzondere ‘dubbellezing’, die tegelijkertijd
een mooie voorbereiding is op de zomerexcursie
naar de Gouden Eeuw in Hoorn (de excursie is
helaas volgeboekt), schetst Chris Woerden de
achtergronden van de gewone burgers die een of
meer reizen maakten voor de VOC. Wie waren die
mensen, welke beroepen oefenden ze uit en
hoeveel keerden er eigenlijk terug? Zijn er onder
deze dienaren van de VOC familienamen te
vinden die ook nu nog voorkomen? Voorafgaand
aan deze presentatie schetst Niek de Kort de

Centrum van de VOC in Azié werd Batavia (Jakarta) op Java.
Batavia werd in 1619 gesticht. In dat jaar nam Jan Pietersz.
Coen met geweld de havenplaats Jacatra in. Hijj liet er een
grote vesting bouwen (het Kasteel van Batavia) met
werkplaatsen, pakhuizen en woningen voor het VOC-
personeel. Eromheen groeide de stad die op haar beurt weer
omringd werd door muren. In het Kasteel zetelde ook de
gouverneur-generaal, de hoogste VOC-functionaris in Indié.
Hij was voorzitter van de Raad van Indié het bestuurscollege
dat alle beslissingen in Indié nam. Schilderij van Andries
Beekman, ca. 1656. (Bron: Rijksmuseum)).

RS

Chris Woerden (Bron: AD).

Uit het bestuderen van monsterrollen,
handelswaar en de dagelijkse gang van zaken op de schepen, stelt
hij een fascinerend beeld op van de gewone mensen die zorgden
voor de economische voorspoed. Van sommige opvarenden heeft
hij een wat uitgebreider verslag.

Niek de Kort verzorgt de uitgebreide inleiding en schetst hoe de
VOC is ontstaan, hoe die was georganiseerd en welke strategie
deze multinational voerde. Het is de context waarin het reilen en
zeilen van de gewone mensen beter te begrijpen valt.

hoofdlijnen van de opkomst, bloei en verval van
de VOC in de zeventiende en achttiende eeuw.
Chris Woerden deed onderzoek naar de
betrokkenheid van de bewoners van de
Proosdijlanden bij de VOC. Dit gebied grenst ten
noorden aan het werkingsgebied van de SHHV
en hij zal proberen ook iets te schetsen van de
betrokkenheid van mensen hier. Hij vertelt zijn
verhaal ‘vanuit historisch perspectief zonder
ethische bril’.

routes, rekeningen,



Vooruitblik SHHV lezingen — aanvang 20.00 uur - toegang gratis tenzij anders vermeld

Zaterdag 24 augustus 2019 Dagexcursie naar Hoorn met als thema: Gouden Eeuw en de VOC. De
excursie is inmiddels volgeboekt.

Woendag 11 september 2019 Dhr Van den Berghe — Oud-Hollandse tegeltjes in boerderijen — De
Rank, Montfoort.

Dinsdag 29 oktober 2019 Monique Leyenaar — Honderd jaar vrouwenkiesrecht. De Dam, Woerden.
Dinsdag 19 of woensdag 20 november 2019 / jaarlijkse ds. Haitsmalezing Dr. Tjaard Barnard
— De synode van Dordrecht in 1619. Luthersekerk, Woerden. (Definitieve datum volgt)

Dinsdag 17 december 2019 (voorlopige datum) Niek de Kort — De Ster van Bethlehem in historisch
perspectief. De Dam, Woerden.

Wetenswaardigheden

\ Oproep Monumentendag zoek vrijwilligers

(?pen De Stichting Open Monumenten Dag in Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld wil
MONUMENTENDAG voor haar werk graag in contact komen met nieuwe vrijwilligers met uiteenlopende
o achtergronden. Er zijn veel plannen voor het uitbreiden van de activiteiten, de
werkgroepen en het werven van sponsoren en donateurs.

Te veel om hier samen te vatten. Misschien belangstelling? Dan willen we graag kennis met je maken en
kunnen wij je meer vertellen over ons werk. Meer informatie: Theo Kemper, voorzitter OMD,

theokemper@planet.nl, Tel: 06 5374 8769.

Boeren van toen — Stadsmuseum Woerden — 8 juni t/m 10 november 2019

Een romantische expositie die het boerenleven van 150
jaar geleden laat zien, door de ogen van de Haagse
School. Het Groene Hart had een enorme
aantrekkingskracht op deze groep schilders. Ze
schilderden niet alleen het prachtige, oer-Hollandse
landschap met dramatische wolkenluchten en groene
weiden maar ook haar bewoners. Kunstenaars zoals
Jozef Israéls, Anton Mauve, Jan Hendrik Weissenbruch
en Cornelis Vreedenburgh legden het landschap en de
sfeer van het moment op unieke wijze vast en nemen
bezoekers mee naar lang vervlogen tijden.

| Historisch Varen in Woerden hervat

Vanaf medio juni is het weer mogelijk om historische verhalen over Woerden te beluisteren vanaf het
water. Gidsen van Het Gilde doen de geschiedenis herleven aan boord van het ms Sweet Caroline, alias
de Storyboat. Kijk op https://www.beleefwoerden.com/nl/evenementen/245387853/historische-vaart-story-boat

Deze Nieuwsbrief is namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor
de volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info
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