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SHHV De SHHV heeft per 1 januari 2018 de Culturele ANBI-status verworven

Werkgebied: De (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten,
Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

Adres: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22 / mail@shhv.info / www.shhv.info

Bank: IBAN: NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer: 40.46.44.34

Sociale media: De SHHV is ook bereikbaar via Facebook I'i en Twitter

Uit het bestuur

\ Van de voorzitter

Koeiemart
Een mooie traditie met een eeuwen oude oorsprong: de Koeiemart in Woerden.

Wie zich verdiept in de geschiedenis van de “Woerdse Mart”, zoals deze jaarmarkt
ook wel wordt genoemd, leert dat het eigenlijk een vorm van een oogstfeest is,
zoals er veel zijn in de wijde omgeving. Traditioneel markeert de markt de
periode dat de koeien weer op stal gaan voor de komende winter. Het is Jan van
Beieren die op 5 juli in 1410 Woerden het jaarmarkt-recht verleent. Er komt dan een aparte markt voor
paarden en voor koeien, op verschillende data.

Vanaf de 16° eeuw is de markt ook een reden om een feestje te vieren. Dan verschijnen muzikanten en
andere lieden die bijdragen aan de feestvreugde. Nog later, in de vorige eeuw, komen er de kermis en
de warenmarkt bij. Na de MKZ-crisis worden veemarkten verboden en heeft de markt een symbolische
betekenis gekregen — maar nog steeds met koeien! Sinds 2017 is de Koeiemart opgenomen in de
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Op de warenmarkt is ook onze vereniging
present, met dank aan de commissie boekentafel.
Los van het verwelkomen van enkele nieuwe
leden (!) levert de verkoop van boeken een mooi
bedrag op voor de Stichting Stichts-Hollandse
Bijdragen (SHB). Deze Stichting is aan onze
vereniging verbonden en legt zich onder andere
toe op het (helpen) uitgeven van historische
uitgaven in brede zin. Tijdens de markt kom je in
gesprek met tal van bezoekers: Woerdenaren,
Woerdenezen en ‘mensen van buiten’.

Foto:. indebuurt.nl

Ieder met een eigen verhaal, interesse en achtergronden. En ook al worden ze geen lid, of kopen ze
geen boek, het is en blijft leuk om elkaar iets te kunnen vertellen over een stukje historie van Woerden
en de omgeving. In nieuwe ‘oude verhalen’ zijn we altijd geinteresseerd. Kent u een opmerkelijk verhaal
over de Koeiemart uit vervlogen jaren? Laat het ons weten en stuur een mail naar mail@shhv.info.

Niek de Kort / SHHV voorzitter
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Komende activiteiten

Woensdag 20 november 2019, 20.00 uur - toegang gratis
Godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand — opmaat tot de Dordtse Synode - Een
lezing van Tjaard Barnard
Locatie: Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden

Het afgelopen jaar is herdacht dat in 1618-1619 een grote,
Nationale Synode plaatsvond te Dordrecht. En op 13 mei was het
precies 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt op het
Binnenhof onthoofd werd. Wat speelde er toen? In deze lezing
wordt uw kennis van deze geschiedenis langs twee lijnen
hernieuwd en uitgebreid. Wat speelde er op politiek terrein en wat
gebeurde er onder de theologen. Dr. Tjaard Barnard (1968) is
remonstrants predikant te Rotterdam en gepromoveerd in de

Foto: dr. Tjaard Barnard. kerkgeschiedenis. Het Reformatorisch Dagblad interviewde hem:

“Ook remonstranten herdenken de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht. Maar met gemengde
gevoelens, want velen herkennen zich niet meer in hun ,.te calvinistische” voorvader Arminius. Ze volgen echter
nog wel de weg die hij insloeg. Het kan bijna niet anders of de remonstranten kijken toch met wat gemengde
gevoelens terug op de synode, die in de Dordtse Leerregels hun leer zo scherp veroordeelde.

Synode van Dordrecht. De Arminianen zitten als
aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. De
Zitting wordt gehouden in de bovenzaal van het voorhuis
van de Kloveniersdoelen. (Bron: Stedelijk Museum
Dordrecht).

Toch is het niet vreemd dat remonstranten de Synode van
Dordrecht herdenken, zegt dr. Tjaard Barnard, predikant
van de remonstrantse gemeente in Rotterdam. ,, Deze
kerkvergadering is onze gezamenlijke geschiedenis. De
synode was een markant moment, waarop duidelijk werd
dat er voor de remonstranten geen plek meer was in de
kerk. De eerste remonstranten waren trouwens behoorlijk
calvinistisch. In hun ogen was de uitverkiezing, waarover
de meningen verschilden, geen kerkscheidend punt. Ze
vroegen ruimte voor hun eigen opvatting daarover, maar
die kregen ze niet. De remonstranten hebben later ook de
vruchten van de Synode van Dordrecht geplukt.
Eeuwenlang gebruikten ze de Statenvertaling. De Dordtse
Kerkorde nam men niet over, maar sommige elementen
daaruit wel. De synode was (echter) geen moment van
eenheid, omdat de remonstranten eruit zijn gegooid.”

Zitten remonstranten te wachten op excuses daarvoor?
. Excuses lijken me niet nodig. Wat misschien wel
wenselijk zou zijn, is dat kerkgenootschappen die de
Dordtse Leerregels handhaven, maar daar inhoudelijk
eigenlijk niet meer achter staan, niet langer vasthouden
aan de verwerping van de dwalingen van de
remonstranten.




Naar mijn mening geldt dat voor een groot deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Van kerken die royaal
achter de artikelen tegen de remonstranten staan, bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeenten, zijn geen excuses
nodig. Hoogstens voor de manier waarop er destijds met de remonstranten is omgegaan, maar dat heeft vier
eeuwen later niet zoveel zin.” Sinds de negentiende eeuw is de Remonstrantse Broederschap —met nu ongeveer
5000 leden— een vrijzinnig kerkgenootschap, zegt dr. Barnard, die in 2006 promoveerde op een onderzoek naar de
remonstranten tussen 1850 en 1940. ,,Eigenlijk hoef je om de huidige remonstranten te begrijpen niet verder terug
dan 1850; de tijd daarvoor is niet meer dan historische franje. ™ (bron: Reformatorisch Dagblad).

= Let op: bij de boekentafel zijn deze avond boeken over de Dortse Synode te koop!

Maandag 9 december 2019, 20.00 uur - toegang gratis
De Ster van Bethlehem in historisch perspectief - Een lezing van Niek de Kort
Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking is de viering van Kerstmis voor vrijwel iedereen een
hoogtepunt in het kalenderjaar. In de Kerstnacht zitten de kerken eindelijk een keer vol. De dienst
draagt bij aan ‘de sfeer’ maar het geloof lijkt steeds meer bijzaak te worden. Enkele decennia terug was
dat toch anders. Je kende alle (christelijke) kerstliederen en op de zondagschool leerde je de
kerstteksten uit je hoofd. En zo wist je dat in het Evangelie van Mattheus gesproken werd over een ster
die rond de geboorte van Jezus verschillende keren ‘verschijnt’, dat er Wijzen uit het Oosten komen en
dat die vreselijke koning Herodes de kindermoord van Bethlehem op zijn geweten heeft. Voor wie de
Bijbel als een geschiedenisboek leest is het Kerstverhaal klip en klaar. De evangelist kruipt in de rol van
Journalist’ avant-la-lettre.

Tal van onderzoekers proberen, aan de hand van
de elementen in het Kerstverhaal, om de
geboortedatum van Jezus precies te bepalen.
Koning Herodes is een historisch figuur. Evenals
Quirinius (weet u nog wie dat was?) en later
Pontius Pilatus. En ja, sterrenkundigen hebben
verschillende verklaringen voor het verschijnen
van een opmerkelijke ster aan de hemel. Maar ...
er is een probleem. Het historische spoor terug
van al dit soort aanwijzingen leidt niet tot een
eenduidige datering. Er is iets mis, maar wat?
Zoals de raadselachtige verschijning van de
Wijzen. Wat waren dat voor figuren en waar
kwamen ze precies vandaan? Of ... moet je de
Bijbel juist niet lezen als een historische reportage
en heeft de evangelist misschien een heel andere

bedoeling met dit verhaal? Een fascinerende
Giotto di Bondi schildert in 1304 of 1306 deze voorstelling gedachte. Sterrenkundige Niek de Kort, tevens
van de Aanbidding der Wijzen voor het kind Christus. Hij voorzitter van de SHHV, neemt ons mee op een
denkt dat de Kerstster in werkeljjkheid een komeet is !

geweest. (Bron: Musei civici di Padova) wonderlijke (sic!) zoektocht.




Agenda SHHV activiteiten — aanvang 20.00 uur - toegang gratis tenzij anders vermeld

Dinsdag 14 januari 2020. Guus Borger — Veranderde waterhuishouding tussen de Oude Rijn en de
Hollandse LJssel. De Dam, Woerden. Let op: aanvang 19.30 uur!

Dinsdag 18 februari 2020. Bernhard Ridderbos — Het Lam Gods, een opmerkeljjke creatie van Jan
van Eyck. De Dam, Woerden.

Woensdag 18 maart 2020. Erik de Jong — 7uinen in historisch perspectief. De Dam, Woerden.

Wetenswaardigheden

\ Tip: Historische pubquiz Bierbrouwerij Maximus, Pratumplaats 2a, Utrecht.
; Op dinsdag 5 november is er weer een editie van de populaire Pubquiz Maximus
(\"‘ zoals die maandelijks georganiseerd worden door de Brouwerij Maximus. Deze
f"l 7‘\( editie wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging
FL:\. Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Er is een speciale ronde
toegevoegd met vragen over onze lokale geschiedenis.

HISTORISCHE VERENIGING - . o "

vieuTenoe MeEERnHAARZULENs  Deelnemen gebeurt in teams (tot maximaal 5 personen) en individueel. Inschrijven

EN— vanaf 20.00 uur op de avond zelf en de deelname kost 5 euro p.p.

Tip: Stadsmuseum Woerden — Tentoonstelling “"Vrouwen voor de lens”
23 november 2019 tot en met 15 maart 2020 - toegang gratis met MJK

Foto’s van vrouwen zijn in het midden van de 19° eeuw een
zeldzaamheid. Fotografie is dan een nieuw en kostbaar medium
dat alleen gebruikt wordt voor bijzondere momenten. Als vrouwen
al op de foto gaan, zijn het studioportretten of foto’s waarbij de
‘vrouw van een belangrijk man’ aanwezig is. Deze tentoonstelling
brengt foto’s van vrouwen uit Woerden en omgeving voor het
voetlicht.

Portretfoto’s, beelden van gezinnen en bijeenkomsten van
damesclubs wisselen opnames af waar vrouwen toevallig op
staan. In een straatgezicht, of aan het werk. Wie zijn ze, wat
doen ze en welk verhaal steekt er achter zo’'n foto? De prachtige
anekdotes geven deze vrouwen een eigen gezicht en een
opmerkelijk verhaal.

Bron: Stadsmuseum Woerden. Fotograaf
onbekend.

| Mededeling: Redactie Heemtijdinghen |

Begin volgend jaar zal Frans van Bork, reeds actief bij de boekentafel, toetreden tot de redactie
van Heemtijdinghen. Van harte welkom!

Deze Nieuwsbrief is namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor
de volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info
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