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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957                 gevestigd te Woerden 
          De SHHV heeft per 1 januari 2018 de Culturele ANBI-status verworven 

 

Werkgebied: De  (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten,  
Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld 

Adres:  Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22  / mail@shhv.info / shhv.info 
Bank:  IBAN:  NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 

KvK-nummer: 40.46.44.34 

Sociale media: De SHHV is ook bereikbaar via Facebook  en Twitter  

 

Uit het bestuur 
 

Van de voorzitter 

 

Suggesties? 
Een heel korte inleiding dit keer, gezien de grote hoeveelheid informatie in deze 

Nieuwsbrief. Afgelopen 20 januari vond in het gemeentehuis in Woerden de kick-

off plaats van de organisatie van activiteiten rond “Woerden 650 jaar stad” wat we 

in 2022 gaan vieren. Heeft u suggesties voor speciale activiteiten die de SHHV kan 

organiseren? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Mail naar mail@shhv.info.  

Woerden 650 jaar stad     Niek de Kort / SHHV voorzitter 

Komende activiteiten 
 

Maandag 24 februari 2020, 20.00 uur – toegang gratis – LET OP: gewijzigde datum 

Jan van Eyck – een optische revolutie. Een lezing van drs. Ina Bertsch 

 Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 

 

Jan van Eyck heeft in de vijftiende eeuw een nooit eerder vertoond naturalisme geïntroduceerd in de 

schilderkunst. Zijn kunst is echter niet ‘uit de lucht komen vallen’, zoals kunstcritici uit de zestiende eeuw 

suggereerden. Het was gebaseerd op de zogeheten ‘miniatuurkunst’ zoals die in de veertiende eeuw 

werd beoefend. Jan van Eyck maakt in zijn schilderijen verder gebruik van symboliek die in zijn tijd 

rechtstreeks verband legde met wat er in de maatschappij gebeurde. In de lezing gaat Ina Bertsch ook 

in op de weinige gegevens die bekend zijn van Jan van Eyck en zijn broers, de Vlaamse primitieven. 

Natuurlijk passeren tal van werken de revue waarbij Ina ons meeneemt op een boeiende 

ontdekkingstocht langs details en symboliek. 

 

 

De restauratie van het beroemdste schilderij van België, 

De aanbidding van het Lam Gods, heeft verrassende 

resultaten opgeleverd. Het centrale element, het lam dat 

Jezus Christus symboliseert, had oorspronkelijk andere 

ogen, oren en een andere snuit, blijkt nu. De ogen zijn 

priemender, de oren zitten lager en de neus, de mond en 

andere delen van de kop zien er heel anders uit dan de 

kijkers de afgelopen vierhonderd jaar hebben gezien.  

(Bronnen: Wikipedia) 

mailto:mail@shhv.info
http://www.shhv.info/
mailto:mail@shhv.info
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De aanbidding van het Lam Gods is een vijftiende-eeuws 

altaarstuk van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck dat 

speciaal voor de Sint-Baafskathedraal in Gent werd 

gemaakt. Het wordt als hun meesterwerk beschouwd. 

2020 is in België tot Van Eyck-jaar uitgeroepen. Met het 

oog daarop wordt het werk gerestaureerd. Tijdens de 

werkzaamheden deden de restaurateurs een spectaculaire 

ontdekking. Bij het weghalen van lagen verf rond de kop 

van het lam, kwamen vanonder het gras oren 

tevoorschijn. Daardoor wisten de restaurateurs dat het 

lam door de gebroeders Van Eijck was geschilderd er anders had uitgezien. De oorspronkelijke verflaag 

bleek nauwelijks beschadigd.  
 

 

Ina Bertsch is al snel na haar afstuderen als historica, gespecialiseerd in middeleeuwse 

geschiedenis en cultuur, lezingen, cursussen en rondleidingen gaan geven. Ze deelt 

inmiddels al jaren met veel plezier haar enthousiasme  over deze onderwerpen met 

haar cursisten. Ze geeft cursussen bij kunsthistorische instituten (zoals Helikon en 

Kunsthistorische Leergangen Utrecht) en volksuniversiteiten, culturele clubs, musea en 

andere organisaties, maar ook bij mensen thuis. 

 
Tip: De expositie “Van Eyck. Een optische revolutie. – de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit” loopt van 1 februari 2020 tot 

en met 30 april 2020 en is te zien in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Kijk voor meer informatie bij: mskgent.be  

 

Woensdag 18 maart 2020, 20.00 uur – toegang gratis 

De Tijd van de Tuin -  Een lezing van Erik de Jong 

 Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden 

Let op: Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur 

 

 
Tuin (detail) Indiase miniatuur, Jaipur, 1775-1799, (Collectie 

Rijksmuseum, Amsterdam) 

De tuin als een universeel proces van maken, 

gebruiken en beleven. Dat is een proces dat zich 

in alle culturen al honderden jaren afspeelt. De 

tuin verhaalt van zowel het alledaagse als het 

bijzondere. In het voortdurend omgaan met de 

eigen plek als een verlengstuk van het zelf, raakt 

de tuin aan het vervullen van je idealen en 

verlangens. Steeds weer spiegelt de tuin onze 

plaats in de wereld. Hij vormt een speciale plek 

van mythe, fictie en illusie, en is een smeltkroes 

van het tastbare en het niet tastbare. Aan de 

hand van historische voorbeelden zal de spreker 

de veelzijdige geschiedenis laten zien van de tuin 

in verschillende culturen. Als moestuin, 

bloemenparadijs, object van status, als plek van 

orde en chaos, en verbonden met kunsten en 

wetenschappen.

https://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/van-eyck
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Dr. Erik A. de Jong is Artis-hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij houdt zich bezig met de relatie mens-natuur, de studie van tuin en landschap, groen erfgoed en de 

samenhang tussen natuur en cultuur in meest brede zin. Hij werkte lange tijd in de VS, gaf veel les, 

publiceerde en was betrokken bij restauratie- en kunstprojecten. Hij tuiniert twee tuinen, een stadstuin 

en een landschap in Drenthe. Tip: In relatie tot deze lezing organiseren we een speciale excursie naar 

Landgoed Elswout. Meldt u snel aan! 

 

Zaterdag 18 april 2020. Excursie naar Landgoed Elswout – Haarlem/Overveen 

 

 
Het Grote Huis Elswout (Bron: wikipedia) 

Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekken in de 

17e en 18e eeuw Zuid-Kennemerland als de 

ideale plek voor een buitenplaats. Elswout bij 

Overveen is een van de oudste daarvan. Elswout 

wordt gesticht door Carel du Moulin. Recent 

onderzoek laat zien dat sterarchitect van de 17e 

eeuw, Pieter Post, dan wellicht betrokken raakt bij 

het ontwerp van Elswout. Hoogstwaarschijnlijk als 

assistent van de nóg beroemdere Jacob van 

Campen (bekend van onder meer het paleis op de 

Dam). In de jaren '80 van de 18e eeuw gaat 

Elswout op de schop. Eigenaar Jacob Boreel 

neemt vermoedelijk de Duitse landschapsarchitect J. G. Michael in de arm om het groen op Elswout een 

landschappelijk aanzicht te geven. De nieuwe natuuridealen die uit Engeland overwaaien schreven een 

natuurlijke landschapsstijl voor. Groen moest er natuurlijk uitzien en je moest er iets kunnen beleven 

tijdens een wandeling - bijna zoals ‘in het wild’. Hiervoor werd op Elswout veel grond verplaatst. De 

bemoste ‘bergen’ en bruggen in het Zwitserse gedeelte zijn dus eigenlijk een kunstwerk. Ook 

waterpartijen kregen een natuurlijker aanzien.  

Er komen kronkelende beekjes en een vijver die 

eruit ziet als een meer. Monumentale rechte lanen 

blijven gespaard, maar verder worden paden 

slingerend aangelegd, zodat je voortdurend een 

andere blik op de omgeving hebt. De spiegeling 

van het Grote Huis in de vijver is op sommige 

plekken haast magisch. Landgoed Elswout is een 

circa 85 ha groot landgoed bij Overveen en nu in 

eigendom van Staatsbosbeheer. Op het landgoed 

groeien stinzenplanten en bevinden zich onder 

andere een landhuis, stallen, een ijskelder, een 

aardappelkelder, dienstwoningen en koetshuizen. 

En natuurlijk de orangerie! 

 
Parklandschap Landgoed Elswout. (Bron: wikipedia) 

 

Voor wie wil meerijden: we verzamelen om 11.45 uur aan de zuidzijde van het station Woerden NS 

en vertrekken om 12.00 uur. Voor wie op eigen gelegenheid gaat: zorg dat u om 13.30 uur 

aanwezig bent bij het restaurant  ‘t Wapen van Kennemerland, Ramplaan 125, 2015 GV Haarlem. Zie 

ook bij wapenvankennemerland.nl. Daar gebruiken we gezamenlijk de koffie/thee met iets erbij en 

vervolgens lopen we in circa 7 minuten naar de ingang van het landgoed. Onder leiding van een gids 



NIEUWSBRIEF  
Februari 2020 nr. 2 

 

4 
 

maken we een wandeling van 1,5 tot 2 uur. We eindigen weer bij het restaurant waar we voor eigen 

rekening een afscheidsdrankje kunnen gebruiken. Daarna reizen we terug naar Woerden. De prijs voor 

deze excursie bedraagt € 12,50 per persoon, ter plaatse (gepast!) te voldoen. Bij dit bedrag zit 

inbegrepen: koffie/thee met iets erbij in ’t Wapen van Kennemerland, toegang tot het landgoed en de 

diensten van een gids. Niet in begrepen zijn de overige consumpties, het vervoer van en naar Haarlem, 

en verzekeringen. De excursie is geschikt voor iedereen die een goede wandeling kan maken op 

gebaande wegen. Ze is minder geschikt voor hen die bij het lopen afhankelijk zijn van een rollator en 

dergelijke. Aanmelden is verplicht en doet u bij Marianna Kersten: email kersten33@kpnplanet.nl 

of per telefoon via nummer 0348 415 528. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Geef ook 

aan of u: a) met de auto reist en hoeveel passagiers u wilt meenemen; b) met iemand wil meerijden; 

c) op eigen gelegenheid naar ’t Wapen van Kennemerland reist. Het minimum aantal deelnemers is 15. 

Aanmelden kan tot een week voor de vertrekdatum. De excursie staat ook open voor niet-leden. 

 

Agenda SHHV – aanvang 20.00 uur - toegang gratis – locatie De Dam, Woerden, tenzij anders vermeld 

 

Woensdag 22 april 2020. Annegriet Wietsma – Oral History. Let op: datum aangepast! 
Dinsdag 19 mei 2020. Jan van Es - Woerden en omgeving in de Tweede Wereldoorlog.  
Dinsdag 16 juni 2020. Dr. Martin W.J. de Bruijn – Het jaar 720, Woerden en Bonifatius – rondom een 
eerste vermelding.  
 

Wetenswaardigheden 
 

Tip: Wee de Overwonnenen – over de bewoners van Nederland en België in de Romeinse tijd 

 

Wij kennen deze volkeren vooral door de ogen van de Romeinen, met name via Julius Caesar en 

Tacitus. Maar wie waren de bewoners van de Lage Landen? Wat waren hun gebruiken? Welke taal 

spraken ze? Welke goden vereerden ze? En vooral: waar kwamen ze precies vandaan? Op levensechte 

wijze beschrijft Alexander van de Bunt vele cruciale gebeurtenissen, zoals de Slag bij het 

Teutoburgerwoud en de Bataafse Opstand. Wee de overwonnenen is een diepgravend boek voor 

iedereen die meer wil weten over de Bataven, de Friezen, de Cananefaten en andere stammen in het 

huidige Nederland en België rond het begin van de jaartelling. ISBN 9789401916721, Uitgeverij 

Omniboek, Prijs: € 22,50, Paperback 304 pagina’s. Te verkrijgen via de boekhandel.  

 

Gevraagd: Suggesties over de periode 1945-1951 

 

Sanne Dorrepaal gaat voor de derde keer een voorstelling maken met jongeren in Het Klooster in 

Woerden voor Theater na de Dam. Het idee is dat jongeren zich verdiepen in de oorlogsjaren door 

middel van gesprekken met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. De gesprekken vormen de 

basis voor het script en dus ook voor de voorstelling die op 4 mei gespeeld zal worden. Behalve in 

Woerden zijn er op die dag om klokslag 21:00 uur in 36 steden in Nederland voorstellingen, gespeeld 

door jongeren. Voor dit jaar wil zij zich gaan verdiepen in de periode 1945-1951 en is zij op zoek naar 

voormalig KNIL soldaten en Nederlandse soldaten uit de regio Woerden die vanaf 1945 naar Indonesië 

gingen, veteranen dus. Suggesties? Mail ze naar het volgende adres: sannedorrepaal@hotmail.com. 
 

Deze Nieuwsbrief is namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor de 

volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info  

mailto:kersten33@kpnplanet.nl
mailto:sannedorrepaal@hotmail.com
mailto:mail@shhv.info

