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STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957               gevestigd te Woerden

          De SHHV heeft per 1 januari 2018 de Culturele ANBI-status verworven

Werkgebied: De  (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten,  
Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

Adres: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel. 06-50 25 78 22  / mail@shhv.info / shhv.info
Bank: IBAN:  NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden
KvK-nummer: 40.46.44.34

Sociale media: De SHHV is ook bereikbaar via Facebook  en Twitter

Uit het bestuur

Van de voorzitter 

Vol
Dit jaar is er sprake van een vol programma. Op allerlei manieren is er
aandacht voor bijzondere momenten in de geschiedenis van de regio om
Woerden. Natuurlijk staan we stil bij de stadsrechten van Woerden die 650
jaar geleden worden verleend. Evenzo komt het 350 jarig bestaan van de
Oude Hollandse Waterlinie in beeld met lezingen, presentaties, storytelling

en artikelen. En 700 jaar geleden zien we het begin van het Groot-Waterschap van Woerden,
nu  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  Dit  laatste is  voor ons aanleiding om u te
verrassen  met  een  extra  (!)  vol  nummer  van  Heemtijdinghen,  geheel  gewijd  aan  het
waterbeheer in onze streken, vanaf de  Grote Ontginning. In dat verband een speciaal woord
van dank aan de auteur, Frans van Bork, en de redactie voor deze enorme inspanning buiten de
reguliere nummers van onze kwartaaluitgave. 

Bezoekers aan onze laatst gehouden lezing, in oktober, weten ook wat ‘vol’ betekent, maar dan
op een andere manier. Zo’n 120 bezoekers komen voor de presentatie over het Rampjaar. Maar
de zaal is daar niet op berekend. Het Bestuur legt contacten met locaties waar we, bij grote
toeloop, beter uit  de voeten kunnen. De eerstvolgende keer, bij  de  ds Haitsmalezing in de
Luthersekerk te Woerden, verwachten we overigens geen problemen.

Vol, dat geldt ook voor de drukte op de  Koeiemart. Veel
bezoekers staan ook stil bij de kraam van onze vereniging,
snuffelen in de boeken die te koop liggen. Aan het einde
van de middag vertrekken wij met een volle kas, gevuld
met  een  record-omzet  van  boven  de  zeshonderd  euro.
Verder kunnen we drie nieuwe leden inschrijven, en zijn we
tal  van  leuke  verhalen  en  ontmoetingen  rijker.  De
geldelijke  opbrengst  van de boekenverkoop komt geheel
ten  goede  aan  volgende  uitgaven  van  onze  Stichting

Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB). En opnieuw een woord van dank aan de vrijwilligers voor
en achter de kraam!   

Met vriendelijke groeten, Niek de Kort – SHHV voorzitter
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Woensdag 23 november 2022, 20.00 uur  – ds. Haitsmalezing
Locatie: Luthersekerk,  Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED  Woerden

De (lutherse) Reformatie in Stad en lande van Woerden tussen 1560 en 1600  
door Maarten van Diepenbroek

Woerden is de eerste en enige stad in Nederland die een luthers stadsbestuur heeft. De stad is
daarom een ‘Reformatiestad’.  In 1564 is een zekere Cornelis van der Laer hulpprediker op het
Kasteel  van  Woerden.  Hij  staat  onder  invloed  van  een  nieuwe  visie  op  het  geloof  dat  in
Duitsland al wijd en zijd verspreid raakt. Zo komt het dat Cornelis de eerste Lutherse predikant
wordt in Woerden. Overigens worden de diensten dan gehouden in de huidige Petruskerk. 

Inmiddels  is  de  Tachtigjarige  Oorlog begonnen.  Stuk voor
stuk kiezen de Hollandse steden de kant van de  Prins van
Oranje en  dus  voor  het  calvinisme.  Het  Lutherse
stadsbestuur  van  Woerden  aarzelt.  Uiteindelijk  gaat  zij  in
1572 overstag en steunt de Prins, onder de voorwaarde dat
de  stad  Luthers  kan  blijven.  Die  voorwaarde  wordt
ingewilligd. De bijzondere status is helaas van korte duur. In
1579 besluit de Synode – een soort kerkvergadering – dat er
binnen de reformatie maar plaats is voor één visie op het
protestante geloof: die van Calvijn. De Lutherse bestuurders
van  de  stad  moeten  plaats  maken  voor  calvinistische
opvolgers  en  de  status-aparte van  Woerden  verdwijnt.  In
1591 volgt zelfs een verbod op het aanhangen van de leer
van Luther. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten en
mogen lutherse geloofsgemeenschappen ‘in het verborgene’

gewoon bijeen blijven komen. De Luthersekerk in Woerden is daarvan een mooi voorbeeld. Hij
staat  met  de  achterzijde  weggestopt  tegen  de  voormalige  stadswal  en  ziet  er  van  de
straatzijde  uit  als  een  gewoon  huis.  Op  de  foto  hierboven,  afkomstig  van  het  Regionaal
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, zien we de situatie rond de kerk in 1885. De
stadswal  is  hier  nog  grotendeels  intact  en  de  ramen  in  de  kerk  staan  min  of  meer  op
ooghoogte. Na het verdwijnen van de wal staan ze nu hoog in de kerkmuur! 

Maarten  van  Diepenbroek is oud-voorganger  van  de  Lutherse
gemeente  in  Woerden.  Vanaf  1  maart  dient  hij,  parttime,  de
Lutherse  gemeente  in  Arnhem.  Daarnaast  doet  hij als
promovendus  aan  de  Theologische  Universiteit  Kampen
onderzoek  naar  'Martin  Luther  en  de  liturgische
vernieuwingsbeweging  in  het  Nederlandse  lutheranisme'.  Zijn
promotor is prof. dr. Sabine Hiebsch.

(Foto: Lutherse gemeente Arnhem).
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Programmering – aanvang 20.00 uur in “De Dam”, Woerden - tenzij anders aangegeven

Dinsdag 13 december 2022 Verandering van Spijs – een lezing van Laura Kooistra. Locatie: 
Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK  Woerden.
Dinsdag 17 januari 2023 De oorsprong van de Nederlandse taal – een lezing van Peter-
Alexander Kerkhof.
Dinsdag 21 februari 2023 Veldheer Maarten van Rossum – een lezing van Sander Wassing, 
aankondiging onder voorbehoud.
Dinsdag 21 maart 2023 Weeskinderen en weeshuizen – een lezing van Nettie 
Stoppelenburg, aankondiging onder voorbehoud.

Wetenswaardigheden

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
BYBLOS – tot en met 12 maart 2023

Byblos is een grote tentoonstelling over ’s werelds oudste havenstad in
Libanon,  met  vijfhonderd  objecten,  waaronder  topstukken  uit  het
Nationaal Museum van Beiroet, het  Louvre, het  British Museum en het
American University of Beirut Archaeological Museum. Vanaf 3000 v.Chr.
speelt Byblos een ongekend grote rol in het Middellandse Zeegebied en
het Midden-Oosten, onder andere door de handel in cederhout. Een sinds
6500 v.Chr. bewoond vissersdorpje groeit uit tot een welvarende stad en
wordt de  eerste  internationale  zeehaven  ter  wereld.  Egyptenaren,
Assyriërs,  Babyloniërs,  Feniciërs,  Grieken  en  Romeinen  laten  er  hun

sporen na. Zie ook: https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/byblos/. 

Museum Catharijne Convent, Utrecht
Paus Adrianus VI, wereldleider uit Utrecht – tot en met 13 november 2022

Vijfhonderd jaar geleden vertrekt Adrianus naar Rome als uitverkoren
paus. De verkiezing van deze Utrechtenaar komt als een volslagen
verrassing. Hij staat voor een enorme uitdaging. Veel kerkleiders zijn
corrupt tot op het bot. De kas van het Vaticaan is nagenoeg leeg. Hij
blijft  maar veertien maanden paus. Je zou denken dat zijn missie
mislukt is. Maar dat beeld klopt niet. Adrianus is een man met visie
en weet goed leiding te geven. Hij heeft concrete plannen om de
misstanden  aan  te  pakken.  In  1523  maakt  hij  zelfs  publiekelijk
excuses en zegt dat de oorzaak van de janboel bij de kerk zelf ligt.
Aan de hand van tal van originele documenten en voorwerpen maakt
u kennis met een bijzondere man. Stel uw bezoek niet te lang uit

want de expositie eindigt halverwege deze maand. (Foto: Museum Catharijne Convent).

  Kijk ook op: catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/paus-adrianus-wereldleider-uit-utrecht/ 
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Stadsmuseum Woerden
(On)peilbaar water – tot en met 5 maart 2023 

Water, water, water: in onze streek is het overal.
Acht  hedendaagse  kunstenaars  hebben  zich
erdoor laten inspireren en maken er speciaal voor
het  museum  een  kunstwerk  bij.  De  aanleiding
voor  deze  tentoonstelling  is  het  feestelijke
jubileum van 900 jaar waterbeheer in Nederland
en 700 jarig bestaan van het Groot Waterschap
van Woerden. 

Ook  kijken we terug op het Rampjaar 1672. Tegen deze historische achtergrond  buigen de
kunstenaars  zich  over het  thema water  in  het  Groene  Hart.  Soms  ligt  de  inspiratie  in  de
verwoede pogingen van de mens om het water te  beheersen en te benutten,  soms in haar
gevaar en kracht. De geschiedenis van ons waterrijke land leert dat totale waterbeheersing een
illusie is. Je vraagt je af: moeten we in plaats van de maakbare natuur niet streven naar leven
mét de natuur en ruimte maken voor water? Kijk ook op: stadsmuseumwoerden.nl/. (Foto: Stads-
museum Woerden. De foto toont een deel van een van de gerealiseerde kunstwerken). 

Verschenen: 70 Verhalen uit de Archieven van Rijnstreek en Lopikerwaard

Om het  vijftigjarig  bestaan van het  RHC blijvend te  vieren
verschijnt 5 november a.s. ook een boek:  70 verhalen uit de
archieven van Rijnstreek en Lopikerwaard. In elk van de korte
hoofdstukken  in  het  boek  wordt  aan  de  hand  van  een
archiefstuk een bijzonder verhaal verteld. Zo leest u meer over
het  hensboek  van het  Groot-Waterschap, de knopendraaiers
uit  Montfoort,  de  verwelkoming  van  Willem  van Oranje als
baron van IJsselstein en de uitspraak van de laatste doodstraf
in Woerden. “70 verhalen” zal vanaf 5 november te koop zijn
voor €20,00. Het boek  wordt tijdens de Open Dag van het
RHC. Daarna kunt u  het boek via de studiezaal van het RHC
verkrijgen.  Het boek is na 5 november  ook te koop bij  het

Stadsmuseum  Woerden,  De  Knoperij (Montfoort),  boekhandel  Logica (IJsselstein)  en  het
Toeristisch Informatie Punt (Oudewater). De Open Dag vindt plaats tijdens de Dag van de
Woerdense Geschiedenis in het gemeentehuis te Woerden. De aanmelding voor die Dag is
gesloten. Als niet-deelnemer kunt u terecht bij het RHC tussen 10.00 en 15.00 uur.

Agenda tip: Jubileumconcert 19 november a.s. 20.00 uur – Petruskerk Woerden

Het Woerdens Kamerkoor: 35-jarig jubileum,  o.a. een uitvoering van het Requiem van Mozart.

Deze Nieuwsbrief is namens het bestuur samengesteld, onder dank aan de vele informanten en tipgevers. Suggesties voor de
volgende Nieuwsbrief? Mail de informatie naar mail@shhv.info 
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